
8 mei 1945, een dag om nooit te vergeten, want die dag geeft Nazi-Duitsland zich officieel 

over. De dag gaat de geschiedenis in als V-Day. Officieel staat die de V voor Victory, maar 

eigenlijk zou die ook kunnen staan voor vreugde, vrede, vriendschap, veiligheid en vrijheid. 

  

Vele soldaten konden zich na een vijf jaar lange oorlog eindelijk herenigen met hun familie. 

Nazi-slachtoffers moesten niet meer onderduiken of mochten het concentratiekamp verlaten. 

Kinderen konden terug op straat spelen zonder gevaar. Helaas zou die V ook kunnen staan 

voor verdriet. Niet alle soldaten keerden namelijk terug. Er was tijd om te rouwen voor alle 

slachtoffers, zowel voor soldaten als burgers. Het grootste deel van de families was al op de 

hoogte als hun naasten gesneuveld waren, maar anderen zouden nooit weten wat er met 

hun man, vader, broer of zoon gebeurd was. 

  

Laten we nooit vergeten wat die soldaten destijds voor ons hebben gedaan. Zij hebben hun 

leven gegeven voor onze vrijheid. Laten we die vrijheid beschermen door nooit te vergeten 

dat oorlog geen oplossing is. Laten we die vrijheid beschermen door nooit meer dezelfde 

fouten te maken. Laten we die vrijheid beschermen door conflicten te vermijden. 

 

We moeten niet enkel kijken naar het verleden om de gevolgen van oorlog te zien. De oorlog 

in Oekraïne is ondertussen al langer dan een jaar bezig. En wat heeft het opgebracht? 

Huizen zijn verwoest, families zijn gescheiden, rust is vervangen door onrust. Zijn al die 

onschuldige slachtoffers dat conflict waard? Hetzelfde geldt voor de vergeten oorlogen in 

Syrië en Afghanistan en de conflicten tussen Israël en Palestina. Niemand wordt daar blij 

van.  

 

Het is jammer dat soldaten door die oorlogen vaak vergeleken worden met moordende 

machines, want dat hoeven ze helemaal niet te zijn. Ze kunnen ook juist ingezet worden om 

vrede te bewaren. Denk maar aan onze soldaten, onze blauwhelmen. Soldaten die niet naar 

een oorlog gaan om te vechten, maar om de vrede te herstellen, slachtoffers te helpen en 

dorpen te heropbouwen. 

 

Laten we nooit vergeten wat onze soldaten vandaag de dag voor ons zouden willen doen. Zij 

zouden hun leven geven voor onze mondiale vrijheid. Laten we hun levens beschermen 

door nooit te vergeten dat oorlog geen oplossing is. Laten we hun levens beschermen door 

nooit meer dezelfde fouten te maken. Laten we hun levens beschermen door conflicten te 

vermijden. 

 


